
Het Verhaal van Amandus

Ongeveer 1350 jaar geleden is Amandus overleden. Als missiebisschop trok hij door de Scheldevallei
en realiseerde hij een eerste kersteningsgolf in onze contreien. Kunstwerken in de Sint-Amanduskerk
vertellen zijn leven en legenden. Kennen jullie de tijdgenoten van Amandus: de pausen, bisschoppen
en monniken, koningen, hofmeiers, pelgrims en heiligen voor wie toen een grote devotie was? Allen
beïnvloedden ze de kerstening die Amandus in de Scheldestreek realiseerde. Het zijn ronkende namen
zoals paus Gregorius de Grote die ook buiten de pauselijke staten religieuze eenheid wou
bewerkstelligen, de Merovingische koning Dagobert die vorm gaf aan het Frankrijk van vandaag, de
Ierse monnik Columbanus die met het oprichten van een leerschool in Luxeuil ‘pelgrimeren’ als
leefregel vooropstelde. Het verhaal van Amandus is ook een blijde boodschap waarbij de legenden de
parabels van de middeleeuwen zijn.

Een lezing wordt gecombineerd met een rondleiding

Wanneer

zo 6 juli 2025, zo 3 augustus 2025, zo 7 september 2025 van 15:00 tot 16:00

Waar

Sint-Amanduskerk

Kerkstraat 18 
2890 Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)

Prijs

Basistarief €0,00

Meer info

e-mail: frans.van.meir@telenet.be (mailto:frans.van.meir@telenet.be)

https://www.puurs-sint-amands.be/
mailto:frans.van.meir@telenet.be


Organisatie

Kerk Klein-Brabant

Kardinaal Cardijnplein 7 
2880 Bornem


	Het Verhaal van Amandus
	Wanneer
	Waar
	Prijs
	Meer info
	Organisatie


