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Op een prachtige lenteavond, 27 mei 2023, trok Maud Vanhauwaert naar het Glazen Huis op de Kaai in
Sint-Amands. Ze werd meteen geïnspireerd en schreef in één ruk door aan de uitgebreide tekst van
het nieuwe gemeentegedicht van Puurs-Sint-Amands. De volgende dag, tijdens het literair festival
Dichter bij Water, stelde ze het voor. 

Zag jij de installatie van het gemeentegedicht VER ZON KEN aan de Kaai al?

https://www.puurs-sint-amands.be/


VER ZON KEN

Ga niet te snel door deze bocht
wandelaar, er is nog zoveel om te turen
in deze zacht beboste oksel
in deze komma (rust)

Uren kan je blijven staren
of je kan bellen voor een veer
(weet wel: zodra je de overkant bereikt
is de overkant de overkant niet meer)

Wandelaar, ga niet te snel door
deze bocht, hier raak je in gedachten
verzonnen, je staat aan de kade
en bent al in zee, wat werd hier afgezet

sedimenten van andere continenten?
wat bleef aan jou haperen?
zijn we niet allemaal alluviaal?
Kom, waag je blootsvoets, loop maar

over, word oeverloos, slib aan, hoor



de witschuimende verhalen
van het winnende water en wees gerust
grondeloos diep slapend

blijft Verhaeren over je waken

 

Maud Vanhauwaert
Gemeentegedicht Puurs-Sint-Amands 2023

 

Meer info?

Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00 (tel:03%20203%2027%2000)

info@puursam.be (mailto:info@puursam.be)

Contactformulier (/contactformulier)

tel:03 203 27 00
mailto:info@puursam.be
https://www.puurs-sint-amands.be/contactformulier
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